Hoe kwamen twee oude Lutherse bijbels in de Maartenkerk???

Beste mensen,
Graag wil ik kort vertellen hoe de twee Lutherse bijbels in de
Maartenkerk zijn beland.

Ik ben Marion Jorna en samen met
mijn man Peter ben ik zondag 16
februari bij jullie kerkgenootschap
geweest om twee oude Lutherse
bijbels te overhandigen.

Deze bijbels heb ik uit de
nalatenschap van mijn tante,
mevrouw Hermanns, gekregen.

Mijn tante heeft een partner gehad,
de heer Capelle, en zijn ouders
hebben de bijbels ontvangen bij hun R— '
huwelijk in de Lutherse gemeenschap te Amsterdam in 1923.

Echter de eerste vrouw van de vader van de heer Capelle is al snel
overleden. Zijn vader is hertrouwd en bij dit huwelijk is ook weer
een bijbel uitgereikt. Dat was in 1927.

Zodoende waren er twee bijbels in het bezit van de partner van mijn
tante. Hij heeft ze niet gebruikt maar wel goed bewaard.

Mijn tante heeft de bijbels ook jaren bewaard na het overlijden van
haar partner. De heer Capelle was enig kind. Na onderzoek door ons
en de Erfrechtdeskundige zun geen andere familieleden gevonden.

Dit jaar gaan wij verhuizen en bij
het opruimen van (heel wat)
spullen zijn de bijbels weer in
mijn handen gekomen.

Zo maar weg doen, kon ik niet.
Na enig speurwerk zijn wij in
contact gekomen met de Lutherse
Gemeenschap in Zaandam.

- En hoe mooi is het dat jullie deze
bl]bels heel graag wilden ontvangen van ons. Wij zijn niet alleen blij
dat de bijbels op een juiste plek terecht zijn gekomen.

Maar ook met de kadobon en de prachtige bos bloemen die wij als
dank van jullie gemeenschap hebben ontvangen. Het was zondag
16 februari een fijne ontvangst in jullie prachtige kerk.

En wij hopen dat de bijbels nog jaren gebruikt kunnen worden.
Met vriendelijke groet, Marion en Peter Jorna




